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Mijn jongen 
 
Zie daar komt mijn jongen aan 
zonder moeder, zonder vader, 
zonder oogje in het zeil 
ging hij steppen over stoepen 
het is goed met hem gegaan. 
 
Zie daar komt mijn jongen aan 
zonder moeder, zonder vader, 
zonder wieltjes aan zijn fiets 
reed hij wiebelend de hoek om 
het is goed met hem gegaan. 
 
Zie daar komt mijn jongen aan 
zonder moeder, zonder vader, 
zonder handen aan het stuur 
trapte hij de weg naar school in 
het is goed met hem gegaan. 
 
Zie daar komt mijn jongen aan 
zonder moeder, zonder vader, 
zonder goed gevulde tank 
gleed hij over drukke wegen 
het is goed met hem gegaan. 
 
Zie daar komt mijn jongen aan 
zonder moeder, zonder vader, 
zonder zelfs wat geld op zak 
vloog hij naar een and’re wereld 
het is goed met hem gegaan. 
 
Ik zou nu wel kunnen vliegen 
ik zou nu wel kunnen gaan 
maar eerst wil ik mijn armen  
nog een keer om mijn jongen slaan. 
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